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Bloeien in de nacht……………….. 
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Muziek 
 
Welkom 

Lied 433 Kom tot ons de wereld wacht  

 
Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 
Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 
Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 



Groet en Bemoediging 
 
V: Met vrede gegroet 
A: en gezegend met Licht 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die gekomen is in onze nacht 
V: die is geboren, kind ons tot vreugde gegeven 
A: en niet loslaat wat Zijn hand begon 
 
Liefde is het licht 
waarmee Gij ons vandaag raakt. 
Liefde als een woord met vleugels 
van alzo hoge, 
als een mens met erbarmen 
ons zo nabij. 
 
De mens van uw hart 
hebt Gij verwekt, 
midden onder ons, 
als een licht voor ons uit, 
als een teken ons gegeven 
als het verlossende woord. 
Zijn genade en vrede zij met u allen. 
 
Aansteken van de kaarsen 
 

  



Lied 460: 1, 4, 5, 6  zanggroep 

 
Zie naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 
 
Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
– zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft verstaat het wel. 
Dat twijgje heet: Emmanuel. 
 
Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Open uw poorten metterdaad 
dat uw verlosser binnengaat 
 
 



Gebed 
 
Lied 481: 1, 2 Hoor de engelen zingen d’eer 

 
 
 
 



Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
Schriftlezing: Jesaja 11: 1-11 
 
Lied 473 Er is een roos ontloken  

 
 



Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 
 
Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood 
 
Schriftlezing Lucas 2: 1-20 
 
  



Lied 330  zanggroep 

 
 
Overweging 
  
Lied: Het mooiste verhaal  zanggroep 
 
't Is eeuwen geleen maar vertel het toch voort: 't is 't 
mooiste verhaal dat je ooit hebt gehoord! Een 
Kindje geboren in 'n stal in de nacht, Dat Zijn 
liefde op aard ook voor jou heeft gebracht. 
 
2 De hemel was zwart maar een ster gaf haar licht: 
haar glans als de liefd' op Maria's gezicht. 
Het Kindje sliep vredig op 't bedje van hooi 
de krib van het vee zonder rijkdom of tooi. 
 
  



3 De adem der dieren was zacht en zo warm 
en 't dronk bij Zijn moeder, gewiegd op haar arm. 
't Is eeuwen geleen maar vertel het toch voort: 
't is 't mooiste verhaal dat je ooit hebt gehoord! 
 
Voorbeden-Stil gebed-Onze Vader 
 
Aankondiging van de inzameling van de gaven 
 
Klein Kerstlied 
 
Huilend kwam je hier tot leven, 
van de warme moederschoot 
afgesneden en verdreven 
om te leven tot de dood 
en een mens te zijn die weet 
van de diepte en het leed. 
 
Tussen ster en steen te zoeken 
naar het recht en naar het licht 
woordelijk vanuit de boeken 
vrede zijn en vergezicht 
en te staan onder de boog: 
zeven kleuren hemelhoog. 
 
Liefde, liefde openbaren 
tegen alle stromen in, 
vrede onder ons verklaren 
ven een oud, een nieuw begin, 
anders, heler samengaan, 
namen voegen bij de Naam. 
 
Mensenkind, van horen zeggen 
zingen wij de woorden door, 
aarzelend, niet uit te leggen 
maar vermoedend dat het spoor 
hemels, helend uitzicht geeft, 
welbehagen voor wie leeft 
 
Lied: Joy to the world  zanggroep 
 
Wegzending en Zegen 
 



Lied: Ere zij God 
 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge 
In de hoge 
In de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
Een welbehagen 
Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
In de mensen 
Een welbehagen 
In de mensen 
Een welbehagen 
Een welbehagen 
 
Wij wensen u goede en gezegende Kerstdagen 
 
Meer informatie over het project 100.000 bomen en een bos van draad 
van Sara Vrugt: www.honderdduizendbomen.nl 
 

http://www.honderdduizendbomen.nl/

